Nieuwegeinse Helden.

Helden zijn er in alle vormen en maten, ook in Nieuwegein. De
wijkagent die al 15 jaar in Nieuwegein rondloopt -

en het tienermeisje dat een bloedende medebewoner
redde, maar ook de initiatiefnemers van Geinbeat
die de stad van een geliefd Tfestival hebben
voorzien. Dit zijn slechts drie van de 31 helden
die gemeente Nieuwegein samenbrengt in de
tentoonstelling “Nieuwegeinse Helden”. De helden
zijn vanaf vrijdag 26 november te bewonderen op
grote gekleurde vlaggen op Parkeerterrein West in
de binnenstad en vanaf nu ook iedere week op De
Digitale Stad Nieuwegein. Deze week de vierde van
31 afleveringen: Pit Lempens (8) Miniburgemeester
City Island.

“City Island is een ministad in het centrum van
Nieuwegein. Het kunstwerk komt uit de stadsvijver
op de Markt omhoog. En van dat piepkleine stadje,
midden in de grote stad, ben ik de baas. De grote
burgemeester heeft het zelf gezegd toen ik bij hem
langsging om een drankje te drinken. Kinderen
konden de functie winnen door een slagzin af te
maken: "lk ben de beste burgemeester, omdat..."
Mijn antwoord 'omdat het precies mijn maat is" was
de beste. Al weet ik niet of ik nu weer zou
winnen. Intussen ben ik alweer vijf centimeter
gegroeid.

Veel hoef ik niet te doen als miniburgemeester. Dat is wel Tijn,
want daardoor hou ik veel tijd over voor mijn hobby®"s. Ik hou erg
veel van muziek. Niet alleen om naar te luisteren, maar ook om zelf
te maken. Ik kom best uit een muzikale familie. Mijn vader speelt
trompet. Maar ik speel basgitaar en krijg elke week les in De Kom.
Ook teken ik graag. Volgens mijn moeder doe ik dat al vanaf mijn
tweede jaar. Robots en machines teken ik het liefst. Maar ik verzin
ook vaak mijn eigen vlaggen en logo"s. Daarom is het juist zo leuk
dat ik nu zélf een keer op een vlag sta.

Wat ik later wil worden? Euhm, misschien reclametekenaar. OFf
muzikant! Geen burgemeester? Nee, dat hoeft niet. Maar ik heb wel
een tip voor de burgemeester. Ik vind Nieuwegein heel erg leuk, maar
er mogen best wel wat meer speelplaatsen komen. Nu moet ik daarvoor
veel te ver lopen. O, en als ik dan toch bezig ben... Ook graag wat
meer gras om op te voetballen en picknicken, alstublieft.”



