
Nieuwegeinse Helden 
 
Helden zijn er in alle vormen en maten, ook in Nieuwegein. De 
wijkagent die al 15 jaar in Nieuwegein 
rondloopt en het tienermeisje dat een 
bloedende medebewoner redde, maar ook de 
initiatiefnemers van Geinbeat die de stad van 
een geliefd festival hebben voorzien. Dit 
zijn slechts drie van de 31 helden die 
gemeente Nieuwegein samenbrengt in de 
tentoonstelling ‘Nieuwegeinse Helden’. De 
helden zijn te bewonderen op grote gekleurde 
vlaggen op Parkeerterrein West in de 
binnenstad en vanaf nu ook iedere week op De 
Digitale Stad Nieuwegein. Deze week de 
twaalfde van 31 afleveringen: Despina 
(25)Straatkrantventer Cityplaza. 
 

‘Mijn man, twee kinderen en ik wonen nu een 
jaar in Nederland. We komen oorspronkelijk 
uit Roemenië. Maar dat land biedt weinig 
mogelijkheden. Daar hebben mijn kinderen niet 
de kansen die ik hóóp dat ze hier gaan 
krijgen. Ze zijn nu nog jong, 2 en 5 jaar 
oud, maar ik wil dat ze opgroeien met het 
idee dat ze kunnen worden wat ze willen. Zelf 
mis ik Roemenië soms best. Het land, de 
mensen, mijn familie. Mijn vader, broer en zus wonen er nog; 
mijn moeder is overleden. Maar voor mijn kinderen vecht ik 
tegen de heimwee. Als ik wat verdrietig ben, troost ik me met 
oude familiefoto's aan de muur.  

Om geld te verdienen, verkoop ik de straatkrant. Dat was in 
het begin best moeilijk. Ineens sta je tussen het winkelende 
publiek. In een ander land, waar ze de taal niet goed spreekt. 
En nog steeds is het niet altijd gemakkelijk. Per dag verkoop 
ik gemiddeld tien kranten. Maar daarvoor moet ik van negen uur 
's ochtends tot vijf uur 's middag op mijn benen staan. Een 
volle werkdag dus. Dat is best zwaar. Mijn mooiste moment is 
als ik thuis op de bank kan ploffen.  

Soms zakt de moed me in de schoenen. Maar dan bid ik tot God 
om kracht. God geeft mij iedere dag liefde. Net als de vele 
lieve mensen die me op City Plaza een hart onder de riem 
steken. Zelfs degenen die géén krantje bij me kopen, sterken 
mij in mijn missie. Als ik hen zie shoppen, denk ik stiekem: 
dat wil ik ook! Mijn wensen zijn klein. Ik wil eten en wat 
spullen kunnen kopen en mijn kinderen een goede toekomst 
geven.' 


