
Nieuwegeinse Helden 
 
Helden zijn er in alle vormen en maten, ook in Nieuwegein. De 
wijkagent die al 15 jaar in Nieuwegein 
rondloopt en het tienermeisje dat een 
bloedende medebewoner redde, maar ook de 
initiatiefnemers van Geinbeat die de stad van 
een geliefd festival hebben voorzien. Dit zijn 
slechts drie van de 31 helden die gemeente 
Nieuwegein samenbrengt in de tentoonstelling 
‘Nieuwegeinse Helden’. De helden zijn te 
bewonderen op grote gekleurde vlaggen op 
Parkeerterrein West in de binnenstad en vanaf 
nu ook iedere week op De Digitale Stad 
Nieuwegein. Deze week de één-en-dertigste en 
laatste  aflevering: William Mettendaf 
(49)Vrijwillige Taalcoach.   

‘Ik ben een druk baasje. Misschien iets té 
druk, denk ik soms. Ik loop of ik lig. Een 
tussenweg ken ik niet. Daar heb ik te weinig 
zitvlees voor. Ik ben vader van een puberende 
dochter, werk bij Rijkswaterstaat in Utrecht, 
geef Afrikaanse danslessen in De Kom én werk 
daarnaast als vrijwilliger voor de Stichting 
Welzijn Nieuwegein. Ik help een Soedanese 
alleenstaande moeder met de opvoeding van haar 
kinderen, bemoei me met de perikelen rondom het verblijf van 
een Turks echtpaar en geef taalles aan meerdere personen 
tegelijk. Momenteel begeleid ik een Somalische man met een 
oorlogsverleden. Stap voor stap - of liever: plaatje voor 
verhaaltje - leer ik hem de taal. Samen slaan we ons zo door 
zijn taalcursus heen. Voor mij is het ook leuk om te zien hoe 
hij zich ontwikkeld.  

Ik kan me goed indenken hoe allochtonen zich voelen. Ik weet 
wat het is om vanuit een ander land naar Nederland te 
verhuizen. Toen ik in 1978 vanuit Suriname naar hier kwam, 
vroor het dat het kraakte. Het was zo koud dat je tong aan de 
brug zou bevriezen. Ook ik heb langzaam mijn weg moeten vinden 
in de Hollandse maatschappij. De mensen die ik taalles geef, 
weten dat en trekken zich daaraan op. Als het mij gelukt is om 
iets van mezelf te maken, moet het hen ook kunnen lukken.  

Je kunt afwachten tot anderen iets voor je ondernemen. Maar je 
kunt ook zelf de handen uit de mouwen steken. Ik vind het 
belangrijk om vrijwilligerswerk te doen. Ik wil iets terugdoen 
voor de maatschappij. Als het goed gaat met een ander, gaat 
het goed met mij. Als je lekker in je vel zit, straalt dat af 
op anderen. Die wijze lessen van mijn moeder heb ik 
overgenomen als levensmotto.' 


