
Nieuwegeinse Helden 
 
Helden zijn er in alle vormen en maten, ook in Nieuwegein. De 
wijkagent die al 15 jaar in Nieuwegein 
rondloopt en het tienermeisje dat een 
bloedende medebewoner redde, maar ook de 
initiatiefnemers van Geinbeat die de stad van 
een geliefd festival hebben voorzien. Dit 
zijn slechts drie van de 31 helden die 
gemeente Nieuwegein samenbrengt in de 
tentoonstelling ‘Nieuwegeinse Helden’. De 
helden zijn te bewonderen op grote gekleurde 
vlaggen op Parkeerterrein West in de 
binnenstad en vanaf nu ook iedere week op De 
Digitale Stad Nieuwegein. Deze week de 
éénentwintigste van 31 afleveringen: Annelies 
Heeres (66)Wereldwinkel.  

‘Onlangs werd het officieel. Nieuwegein is 
dit jaar dé Fairtrade gemeente van Nederland. 
De bekroning van drie jaar werk. In 2007 zijn 
we voor het eerst "millenniumgemeente" 
geworden. Vanuit de Wereldwinkel hebben we 
daartoe de eerste aanzet gegeven door 
politieke partijen van het nut van fairtrade 
te overtuigen. Sindsdien zet de gemeente zich 
ook op lokaal niveau in voor onder meer 
armoedebestrijding, het stimuleren van eerlijke handel en 
gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Bijvoorbeeld door hun 
kerstpakketten voortaan bij de Wereldwinkel in te kopen.  

Het mooiste aan het werken bij de Wereldwinkel is de 
wetenschap dat de opbrengst goed terechtkomt. Of je nu een 
jasje uit Mongolië of blikken speelgoedwagentjes uit 
Madagaskar koopt, je helpt er de mensen écht mee. Want voor 
producenten ter plekke geldt nog altijd te vaak dat het 
goedkoper is om slaven in te zetten dan om de mensen eerlijk 
loon uit te keren. Dat Nieuwegein de fairtrade-titel heeft 
binnengehaald, is geweldig. Maar dat betekent niet dat we nu 
achterover kunnen leunen. Juist nu moeten we nog meer 
investeren in eerlijke handel.  

Het heeft geen zin om als land nóg rijker te worden. Dat maakt 
de kloof tussen arm en rijk en de toestroom van gelukszoekers 
alleen maar groter. Mensen die een hekel hebben aan 
buitenlanders zouden dan ook juist fairtrade producten moeten 
kopen. Hoe beter hun leven in land van herkomst, hoe kleiner 
de kans dat ze hun geluk elders gaan zoeken. 
Armoedebestrijding op afstand, noemen we dat bij de 
Wereldwinkel. Daarom zeg ik: Fairtrade... gewoon doen!'  


